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AAN DE BAKKÛH!! 

We schrijven 1929. Kijk ze lachen, die kwekelingen in de eetzaal. Mogelijk hadden ze hiertoe 

bevel gekregen, want de Kweekschoolmaaltijden gaven door de jaren heen geen reden tot 

grote vrolijkheid. Ook niet in die jaren, getuige het gedicht ‘Ode aan de prut’ van de hand van 

kwekeling G.A.H. van Leenen (jvi 1927): 

 

Wat ruikt mijn oog, wat ziet mijn neus? 

Een weeë zoete stank 

Die lucht verpest heel ’t schoolgebouw 

Ik ruik het al in mijn bank 

’t Is donderdag, ’t is donderdag 

We eten prut vandaag 

Die rommel is een wekelijksche 

Kwelling voor mijn maag 

Een vieze gele glibberigheid 

Grijnst uit de schaal mij aan 

En stond er niet een bootsman bij 

Ik liet de rommel staan  

 

Helaas, de bootsman staat er wel 

Hij noemt de rommel ‘pap’ 

En grinnikend houdt hij de wacht 

Tot d’allerlaatste hap 

Der gele zure modderbrij 

Door mond en keelgat heen 

Mijn huiverende slokdarm door 

Naar binnen is gegleen 

O prut, ik word gedwongen je 

Te slikken, maar ik zweer 

Ben ik eenmaal dit tuchthuis uit 

Ik eet je nimmer meer 

 
 
 
 


